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Iedereen heeft wel eens van die dagen 
waarop je de hele dag zou kunnen hui-
len zonder duidelijke aanleiding, of da-

gen waarop je energie hebt voor tien en al-
les gedaan krijgt wat je van plan was, dagen 
waarop iedereen onaardig lijkt te doen, of 
iedereen haast heeft. Of van die dagen dat 
niets lijkt te lukken vanaf het moment dat je 
opstaat. Het begint met de wekker die niet 
af gaat. Daarna lijkt alles samen te span-
nen om jou vooral maar tegen te zitten; het 
water wordt niet warm, je trekt je trui ver-
keerd om aan, de koffie is op en je zojuist 
gesmeerde boterham valt op de grond - ui-
teraard met de pindakaas-kant naar bene-
den, je kunt je huissleutels nergens vinden 
en als je dan eindelijk onderweg bent, lijkt 

Volgens de Maya kalender 

kunnen pechdagen een heel 

andere verklaring hebben. 

Elke dag heeft namelijk een 

eigen specifieke energie. Deze 

energieën zijn beschreven in 

de heilige kalender van de 

Maya’s, de Tzolkin kalender van 

260 dagen.
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het of je vandaag alle stoplichten en brug-
gen tegen hebt.
Natuurlijk kan het ook echt zo zijn dat de 
spirits samenwerken om jou vooral maar 
(langer) thuis te houden om redenen waar 
je nooit achter zult komen. Of je komt er 
wel achter, zoals die New Yorkse jongen die 
zich op 11 September 2001 enorm had ver-
slapen en daardoor te laat aankwam bij zijn 
werk; het World Trade Centre...
Volgens de Maya kalender kunnen pech-
dagen een heel andere verklaring hebben. 
Elke dag heeft namelijk een eigen specifieke 
energie. Deze energieën zijn beschreven in 
de heilige kalender van de Maya’s, de Tzol-
kin kalender van 260  dagen. De dagenergie 
wordt uitgedrukt in een Toon, een getal van 
1 tot 13, en één van de 20 Zonnezegels, met 
namen als Draak, Wind, Aap, Nacht, Krij-
ger, Tovenaar, etc.

Dagenergie in combinatie met de 
geboorte-energie
Een pechdag zou vanuit de Tzolkinkalen-
der kunnen worden verklaard doordat de 
dagenergie niet goed ‘past’ bij jouw ener-
gie. Iedereen heeft namelijk ook een eigen 
Tzolkinenergie omdat er ook een specifieke 
energie was op de dag van zijn geboorte. 
De Toon en Zonnezegel van deze dag be-
paalt de geboortehoroscoop. De dag waar 
je moeite mee hebt kan dan bijvoorbeeld 
een ‘uitdaging’ zijn voor je. Als voorbeeld 
noem ik iemand die in de Mayakalender op 
een Aapdag geboren is en daarom een ‘Aap’ 
is. Deze heeft als uitdaging de ‘Draak’.
De kracht van de Aap is de humor, het spel 

en het leven vanuit het innerlijk kind, dat 
zorgeloos is, dartelt, lacht en speelt.  De 
Draak staat voor een aanvullende, maar 
ook tegenovergestelde energie; de innerlijke 
moeder, die oog heeft voor haar omgeving, 
klaar staat om hulp te bieden waar nodig. 
Op een dag met de Draak-energie kan de 
zorgeloze Aap geconfronteerd worden met 
zorgzaamheid en verantwoordelijkheid - 
de typische ‘Draak’eigenschappen. Deze 
dagen dagen hem uit een onderontwikkeld 
aspect van zijn wezen naar boven te halen. 
En dat is goed, daardoor groeien we.  
Anderszijds zijn er ook heel veel ‘Apen’ die 
juist helemaal niet het zorgeloze kind zijn 
dat zij volgens de Mayahoroscoop zouden 
moeten zijn. Ze hebben juist depressieve 

neigingen en nemen alles zwaar. ‘Draak’-
dagen zijn voor hen lastige dagen omdat 
zij juist dan zullen worden uitgedaagd om 
alles lichter te nemen en vooral eens bij tijd 
en wijle hartelijk om zichzelf te lachen. Zo 
zorgt de uitdaging dat iemand die niet in 
zijn eigen kracht staat, sterker wordt en de 
plaats inneemt die de schepping hem heeft 
toebedeeld. Volgens de Maya heeft ieder-
een zelf het moment van zijn geboorte be-
paald en daarmee ook zijn eigen horoscoop 
en zijn eigen bestemming. Het is de wil van 
het Universum dat iedereen zijn plaats in 
de schepping inneemt zoals die bedoeld is. 
Iedereen zal daarom die lessen tegenko-
men in zijn leven die hij nodig heeft om te 
groeien, om te worden wie hij is!
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 boorte-energie kan onbewust herinnerin-
gen naar boven halen, waardoor een baby 
veel huilt en soms zelfs ziek wordt. Dat kan 
al beginnen in de week voor de geboorte-
energie, omdat ook die laatste week in de 
krappe baarmoeder voor sommige baby’s 
al geen pretje meer was. 
 
Genezing geboortetrauma
Als je je erg vervelend voelt rond deze pe-
riode is het goed om bewust toe te leven 
naar deze datum. In plaats van de normale 
dagelijkse drukte is het goed om de agenda 
zo leeg mogelijk te houden en veel tijd voor 
jezelf in te plannen. Doe de dingen waar 
je je goed bij voelt: neem de tijd voor een 
goed en inspirerend boek, een bad, goede 
vrienden, je partner, lekker luieren in een 
hangmat, opruimen of helemaal niets als 
dat is waar je behoefte aan hebt. Maak van 
deze ‘galactische verjaardag’, de dag van je 
geboorte-energie, een feestje voor jezelf. 
Zo heel je je geboortetrauma en zet je een 
fijne energie neer voor de toekomst. 

Tijdspiraal
Toch zijn er nog steeds dagen die zich niet 
eenvoudig laten verklaren volgens de Tzol-
kin kalender, maar die toch opvallen, als 
‘goede’ of als ‘slechte dag’. Hoe kan dat? 
Er zijn in ieders leven dagen waarop er iets 
vervelends gebeurt. We nemen als voor-
beeld de dag dat je grote liefde het uitmaak-
te. Die dag en de periode daarna voelde je 
je ongelukkig. En hoogst waarschijnlijk zul 
je een jaar later als deze datum weer nadert, 
je alles weer kunnen herinneren als de dag 
van gister met bijkomende gevoelens. Hoe-
wel je je grote liefde verloor op een regen-
achtige herfstdag, kan het toch gebeuren 
dat je op een zomerdag vol bloemenpracht 
je net zo ellendig kunt voelen als toen. Je 
ziet de connectie niet. Als je deze gevoe-
lens van eenzaamheid en ellende al kunt 
koppelen aan die gebeurtenis zul je toch 
niet kunnen achterhalen waarom ze juist 
vandaag naar boven komen. (Noot van de 
schrijver: Deze gevoelens kunnen ook onbe-
wust bovengehaald worden door dezelfde 
weersomstandigheden, een bepaald liedje, 
gerecht of een speciale geur.)
Maar als je bedenkt dat volgens de Maya 
kalender een dag niet eenmaal per jaar te-
rugkeert, dus eens in de 365 dagen, maar 
eens in de 260 dagen! Zo schuift deze ‘uit-
maakdag’ door de seizoenen heen. Zonder 
dat je weet hoeft te hebben van de Tzolkin-
dagenergie is deze energie wel voelbaar.  

cel uit te groeien tot een heel wezen, een 
echt mensje met alles erop en eraan. Een 
ronde van 260 dagen is één zwangerschap!
Hier in het westen zeggen we dat een kindje 
0 jaar is als hij wordt geboren. Maar in feite 
heeft hij al een hele cyclus meegemaakt in 
de buik van zijn moeder en soms een deel in 
couveuse voor hij ‘klaar’ was. Deze cyclus is 
de eerste cyclus die je meemaakt als kindje. 

Je kunt je voorstellen dat je 260 dagen na 
je geboorte, als de dag met je geboortener-
gie weer aanbreekt, dat dit misschien niet 
de fijnste dag zal zijn. Een bevalling is een 
zware klus, zowel voor de moeder als voor 
het kind. Het opnieuw ervaren van deze ge-

 
Heling
Als er dagen zijn die je als moeilijk ervaart, 
verdiep je dan in je geboortehoroscoop en 
kijk wat de relatie van dit Zonnezegel is in 
combinatie met jouw Zonnezegel. Verdiep 
je vervolgens in dit Zonnezegel en kijk of 
er aspecten zijn die jij niet leeft, die in de 
schaduw staan, of waar je op reageert. Wees 
eerlijk, doorleef het, en accepteer jezelf zo-
als je bent zonder te veroordelen. Je zult 
dan merken dat je minder moeite krijgt 
met deze dagen. 
Soms is zelfs het simpelweg weten dat het 
zo is, genoeg. Zoals met de ‘Maan’-dagen, 
waarop het de bedoeling is dat de emoties 
stromen om je te reinigen. Tranen en emo-
ties horen dan te stromen, anders zullen 
ze blokkades oprichten die je lichaam ziek 
maken.

Geboorte-energie 
Er is nog een reden dat dagen niet gaan zo-
als je zou willen, en dat is als je in de buurt 
komt van je geboorte-energie.
Dat de Tzolkin kalender bestaat uit 260 da-
gen is geen toeval. Er zijn namelijk 260 da-
gen nodig, vanaf het moment dat een eicel 
en een zaadcel samenkomen, om van één 

Nu-as
Tijdspiraal: elke winding is 260 dagen

}260 dagen

2 Zon: 27 juni 2010

2 Zon: 14 maart 2011

2 Zon: 29 november 2011

2 Zon: 10 oktober 2009

Tijd volgens de 
Maya’s is geen lijn 
van A naar B, zoals 
hier in het westen, 
maar een spiraal.  
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Alles komt voort uit de manier waarop 
de Maya’s naar de tijd keken. Tijd volgens 
de Maya’s is namelijk geen lijn van A naar 
B, zoals hier in het westen, maar een spi-
raal.  De evolutie brengt de spiraal steeds 
een winding verder, stap voor stap, dag na 
dag, geleidelijk aan. Net als de Aarde zelf 
draaien wij rond een bron, wij draaien mee 
in de spiraal van de Tijd. Elk moment op 
die spiraal staat in directe verbinding met 
de punten op de windingen die er recht 
boven of onder liggen. Je kunt er een verti-
cale as langs leggen die we de NU-lijn kun-
nen noemen. Zo is elk moment in het Nu 
verbonden met een punt in het verleden 
of de toekomst, bijvoorbeeld een winding 
verder. 
Deze NU-as geeft aan dat de tijd op de vol-

Bestsellers van Frontier Publishing
Wil je meer weten over leven en bewustzijn met de Tzolkin Kalender?
Het zojuist verschenen 13 Manen Werkboek - herziene uitgave  leert 
je stapsgewijs alles wat je weten moet om voor jezelf en anderen een 
‘maya’horoscoop te maken. Het ziet er prachtig uit met veel full color 
afbeeldingen. Voorbeelden uit het dagelijks leven van de schrijfster la-
ten zien hoe je de kalender kunt toepassen in het dagelijks leven.  Ten 
opzichte van de eerste druk zitten er veel extra’s in en zijn de moeilijke 
begrippen nog beter omschreven. Er zijn meer en nieuwe invulpagi-
na’s om de horoscopen in op te tekenen. Kortom, het is hét boek voor 
iedereen die zich met de 13 Manen Maya kalender bezighoudt. 

gende wending ook de NU-tijd is. Daar-
door komt het dat gebeurtenissen die in het 
verleden op een bepaalde dagenergie heb-
ben plaatsgevonden hun stempel drukken 
op de dagen met dezelfde dagenergie. 

Hoe maak je van een slechte dag een 
goede dag?
Via dezelfde NU-as kun je ook trauma’s he-
len en de wonden genezen die je in het ver-
leden hebt opgelopen, op het persoonlijk 
vlak of voor de gemeenschap. Een positieve 
intentie, daad of gedachte op dit moment 
zal doorwerken via deze as naar de andere 
punten in de tijd. Zo ben je zelf de schepper 
van je eigen toekomst!
Het werkt simpel, als je de datum weet 
van de dag/dagen waarop de gebeurtenis 

plaatsvond, kun je op de dag met dezelfde 
dagenergie bewust een goede dag creëren. 
Je kunt een ritueel doen om het gebeurde 
te genezen, mediteren op je heling, of je 
wensen en intenties neerzetten voor de 
toekomst.
Als je de datum niet weet is het misschien 
mogelijk om eens te kijken of er een bepaal-
de dag of periode van de Tzolkin is waar je 
moeite mee hebt. Mogelijk is dit de tijd dat 
de vervelende gebeurtenis uit het verleden 
heeft plaatsgevonden.  �

Meer informatie vindt je op www.mayatzolkin.com.
Geef je ook op voor onze nieuwsbrief, de WaveMail, en 
blijf op de hoogte van de dagenergieën en allerlei nieuws 
op Mayagebied en het spiritueel ontwaken van 2012.

260 Maya Tzolkin 
Calendar Stickers

Maak vandaag je eigen Maya Tzolkin kalender met 260 verschillende 
Tzolkin dagzegel stickers voor je dagboek, agenda en kalender. 

Make today your own Maya Tzolkin calendar with 260 different
Tzolkin day seal stickers for your diary, dayplanner and calendar.

Inhoud / Contents:
260 verschillende Tzolkin stickers met korte omschrijving van Zonnezegels en Tonen (Ned.)

260 different Tzolkin stickers with short description of Solar Seals and Tones (Eng.)

Galactische Kalender (Tzolkin) Galactic Calendar
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Uiteraard kan een agenda niet ontbreken voor wie zijn leven 
wil plannen, of de gebeurtenissen teruglezen, volgens de 
13 Manen Kalender. Dit jaar bestaat de agenda uit twee de-

len: De 13-Moon Diary is puur een agenda met jaarkalender, 
dagzegels en de belangrijkste overzichtstabellen. De 13 Manen 

Snelgids is de Nederlandstalige uitleg in een apart boekje dat 
precies achterin de agenda past. Dit boekje kan vele jaren gebruikt 

worden achterin de agenda. Maar het is ook een mooi boekje 
om cadeau te geven om eens kennis te maken met de 13 manen 

Kalender. De snelgids is ook verkrijgbaar in het Engels; De 13-Moon 
Shortguide.

Tzolkin dagzegelsstickers zijn nu verkrijgbaar in een handzaam boekje. Alle 
260 verschillende dagenergieën op kleine stickertjes die je op je kalender, 
agenda of dagboek kunt plakken. Zo is makkelijk terug te vinden wat wanneer 
gebeurde volgens de Tzolkin-energie. 

Voor meer informatie over bovenstaande publicaties, zie de boekenpagina’s 
achterin van Frontier Publishing.


