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‘Horoscoop 27 april-23 mei

dingen te doen, of juist te laten. Je kunt deze golven van energie leren besurfen en dan zal de tijd in je voordeel werken.. Je
gaal leven in de natuurlijke tijd!

27 april - 9 mei:

Storm Wavespell blauwe storm

Een vliakke zee maakt geen volleerd zeeman!
{Engels spreckwoord)

Kernwoorden: uiterlijke zuivering, gedrevenheid, zich opladen,
transformatie

Het Zonnezegel Storm: Storm is het vermogen om kracht

in jezelf op te wekken en om jezelf te transformeren en helen.
Het is een eindeloze bron van energie. Je voelt Stormkracht als
je waarheid in het gedrang komt. Het is een heftige kracht die
vraagt om liefde, zachtheid en visie; dan transformeert het alles.

Deze 13 dagen: Het is één van de indrukwekkendste krach-
ten der natuur; de storm, orkanen, onweer! Luchten die zwart
worden en zich donderend ontladen boven ons nietige wezens,
Miet voor niets waren onweergoden de hoofdgoden in veel
mythologische verhalen. Wij hadden Donar. De Maya’s hadden
Huracan (waar het Engelse woord hurricane vandaan komt).
Als er na de vorige twee Wavespells nog zaken zijn die je niet
onder ogen wilt zien, dan kun je er bij een Storm Wavespell
niet meer omheen. Uiteraard zal dit niet zo subtiel gaan, een
zachte storm is geen storm, Maar vergeet niet dat Storm maar
één doel heeft: alles zuiveren en transformeren. En als het bij
Jou rustig blijft, vergeet dan niet dat je in de storm van een
ander terecht kunt komen. Blijf kalm. Als jij een blokkade hebt
op woede of moeilijk overweg kunt met boosheid en makkelijk
over je grenzen laat gaan, dan zul je deze dagen extra worden
uitgedaagd. Gebruik de Stormkracht! Ook als je je futloos voelt.
De storm geeft je ook een heleboel kracht en transformatie.
Het geeft je veel energie om van alles aan te pakken. Handen
uit de mouwen! Healers: laad je op deze dagen.

Wat de Blauwe Storm brengt:
energie

vreugde

krocht

heling

suiverheid

helderteid

transformatie

gesondheld

stilte na de Storm....
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Nicole E. Zonderhuis is 13 Manen Kalender expert van het eerste uur Ze schrijft bocken en artikelen, geeft
cursussen en workshops, maakt jaarlijks de 13 Manen Agenda en sprak de afgelopen jaren op diverse symposia en
festivals, Ze is organisator van de Dag buiten de Tijd, een ééndaags buitenfestival op 25 juli. Voor meer info, het
uitrekenen van jouw Zonnezegel én het online Wavespell: www.mayatzolkin.com.

10 - 23 mei: b

Mens Wavespell gele mens

Als je op de basisschool al moet kiezen wat je
latér wilt worden, hebben we straks een land vol
superhelden! (Loesie)

Kernwoorden: communiceren van individueel belang, vrije wil,
keuze maken, vrijheid

Het Zonnezegel Mens: Mens staat voor het voorrecht om als mens
bewuste keuzes te kunnen maken; keuzes in helpen of laten gaan,
spreken of zwijgen, licht of donker. Mens gaat over onze vrije wil en
de vrijheid om er te zijn voor elk levend wezen op deze mooie aarde,

Deze 13 dagen: Mens gaat over vrije wil, maar wil je wel kiezen?

In het Westen is de vrijheid van keuze tot last geworden: wat wil ik
eten, welke krant wil ik lezen, wia wil ik zien, waar wil ik heen? Er is
zoveel keuze dat we vaak te snel in ‘wie, wat, waar, welke' teracht-
komen en de eerste vraag overslaan. Deze vraag is: ‘wil ik? Dit
Wavespell confronteert je met de geneugten en de lasten van het
mens-zijn. Lasten: Mens heeft vele uitvindingen gedaan die niet goed
zijn voor de omgeving en daardoor uiteindelijk niet voor hemzelf,
Geneugten: het mogen en kunnen kiezen, het kunnen lachen, het
genieten, schoonheid ervaren, denken en deen, anderen helpen. Het
is een grote verantwoordelijkheid om mens te zijn - in de volheid
van het Zijn. Juist in dit Gele Mens Wavespell worden we geconfron-
teerd met keuzes maken vanuit onze verantwoordelijkheid als mens.
Bewust te zijn van de basis van waaruit we onze keuzes maken:
maak je keuzes uit eigenbelang, korte termijn, wraak of hebzucht of
uit respect, gelijkheid, duurzaamheid en harmonie? Het is aan ons...
Weet dat alles een keuze is. Hoe jij je verleden ziet, of hoe de gebeur-
tenissen in je leven ervaart, het is jouw interpretatie ervan! Jij maakt
de keuze: word je slachtoffer of meester van jouw leven?

Wat de Gele Mens brengt:

= geef zorg aan je gebit. Mens staat ook voor tanden en voor
kiezen

keuszevrijheid - keuzestress? Aan jou de keus!
manipuleren of beimloeden? Grijp je in, of laat je het?
genieten van elkaar

helpt je het maximale uit je menszijn te halen

twijfel. Luister ernaar; twijfel vraagt om aandacht

respect, normen en waarden

spreek fe uit: ook jij mag er sifn!




